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Nieuwsbrief januari 2019-1

Kerstmis ligt alweer achter ons. We hoorden van 
God, van zijn liefde. Komt ons in diepe nacht ter ore: de 
morgenster is opgegaan. Herders zochten het Kind. En 
zondag zullen wij vieren dat wijzen Hem kwamen 
aanbidden. Maar ook al staat Driekoningen nog voor 
de deur, het feest van kerst lijkt alweer lang geleden. 
Op zo’n wat sombere januaridag lijkt het lichtfeest 
erg ver weg. Het is vroeg donker. En soms donkert 
het ook in jouw hart en lijkt ook de Heer - die naar 
ons mensen toekwam - zo onbereikbaar. Om met het 
kerstlied te zeggen: echt een God van al zo hoge, van al 
zo veer.

Je zou van God wel eens een teken willen ont-
vangen. Liet Hij maar eens wat van zich horen. Ja, 
was ik maar één van de herders geweest. Die kregen 
het zo duidelijk te horen, de hemelse boodschap uit 
engelenmond. Of één van de wijzen. Zij gingen op 
zoek om de Heer te ontmoeten. Maar aan de hemel 
stond tenminste die bijzondere ster, stralend teken 
van Gods nabijheid. Waar is bij óns de morgenster 
waar de kerstliederen het over hebben?

Maar is die vraag wel helemaal terecht? Want ook 
de herders en de wijzen moesten eerst geloven, wor-
stelen met zichzelf. Was die boodschap geen zinsbe-
goocheling geweest, die ster geen inbeelding? 

Ik denk dat het de ervaring van iedere gelovige is 
dat wij vaak moeten worstelen met onszelf. Nu eens 
denk je het woord van God verstaan te hebben, even 
later ben je weer onzeker. Was het een signaal van 
de Heer of toch niet? Ook de herders en de wijzen 
gingen zoekend en tastend hun weg. Wat zij gingen 
zien was nou ook niet bijzonder opzienbarend. ‘Dit 
zal voor jullie een teken zijn: jullie zullen een pasge-
boren kind vinden…’

Komende zondag zullen wij als slotlied een 
gezang van Huub Oosterhuis zingen (gezang 599).

Geen ander teken ons gegeven, 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven, 
een God die onze broeder is.

Jezus Christus – als je in Hem gelooft, als je je 
aan Hem durft toe te vertrouwen, ga je tekens zien 
waarvoor je anders blind en doof bent. Dan vraag je 
je af: waarom heb ik Gods signalen niet eerder opge-
merkt? Ik hoop dat u en ik in dit jaar van de Heer 2019 
veel van die signalen mogen opvangen.

Pastoor Wietse van der Velde

SIGNALEN VAN GOD IN ONS LEVEN?
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In de kerstnachtmis zongen we de ‘oud-katholieke 
kerstkraker’ O blijde nagt. Daarin staat de regel dat wij 
met een dankbaar hart de arme stal bezoeken. Het 
is zeker met een dankbaar hart dat wij als parochie-
gemeenschap mogen terugzien op de vieringen 
rondom Kerstmis, waarop weer vele honderden 
mensen de ‘arme stal aan het Melkpad’ kwamen 
bezoeken om iets van ‘die wonderzaak’ - de komst 
van God in de gestalte van een Kind in onze men-
senwereld – te ervaren en te vieren. Onze ‘arme stal’ 
was prachtig versierd dankzij de inspanningen van 
de bloemengroep en de zilverpoetsers. De opmaat 
van de vieringen werd door het kerkkoor gezet met 
het Festival of Nine Lessons and Carols, waarna 
er een koormarathon volgde op vier advent, in de 
kerstnacht en op kerstmorgen. Voor een verslag van 
de kerstmarkt – met levende kerststal, maar voor het 
eerst zonder draaimolen – en de kinderkerstvieringen 
verwijs ik graag naar de parochiewebsite. Maar het 

succes daarvan is te danken aan een groepje onver-
moeibare vrijwilligers die daar heel veel uren en veel 
creativiteit in hebben gestoken. 

Eén persoonlijke ervaring wil ik u niet ont-
houden. Na de tweede kinderkerstviering – met 
indringende filmbeelden bij het verhaal van de 
droom over het bezoek van de drie wijzen aan de 
kerststal - kwamen er weer vele tientallen jongeren 
en ouderen naar voren om van ds. Jurjen Zeilstra of 
mij een persoonlijke zegen te ontvangen. Altijd weer 
een bijzonder moment als je merkt dat die zegen 
door zovelen als een bijzonder en intensief moment 
wordt ervaren. Dit jaar was er echter een jongen van 
een jaar of tien die op een metertje voor mij bleef 
staan en eerst tot mij de vraag richtte: ‘Bent u de 
paus?’. Toen ik hem moest teleurstellen dat ik niet 
de paus, maar de pastoor was, vermande hij zich en 
stelde hij zich toch eerbiedig voor mij en kon ik hem 
de handen opleggen en zegenen.

UIT DE PAROCHIE

>>>
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Steeds vaker gaat het adventsgevoel aan mij voorbij. 

Zeker wanneer je de ellende die mensen veroorzaken 

telkens maar door ziet gaan. De markering van het 

begin van het kerkelijk jaar, op weg naar de mens-

wording van God in het kindje Jezus voelt zinloos. 

Mensen die over elkaar heen buitelen volgens het 

principe ‘wat ik wil, m
oet gebeuren’, veroorzaken 

diepe wonden. Zo worden zelfs kinderfeesten niet 

gespaard om een punt te maken. Zelf ben ik tot dat 

betreft beschermd opgegroeid. Kinderfeesten waren 

kinderfeesten en het kind werd niet lastiggevallen 

met de boze wereld van de volwassenen. Onder het 

mom van traditie vechten volwassenen hun eigen 

frustraties uit, zelfs over de hoofden van de kinderen 

die totaal niets hebben met dat gedoe en waarin hun 

kind-zijn wordt aangetast. De wereld lijkt tot waanzin 

te vervallen en daarin lijkt versiering van het leven 

onzinnig.

Willem Barnard schreef ooit naar aanleiding van 

de O-antifonen het lied ‘Op aarde plant het kwaad 

zich voort, de waanzin voert het hoogste woord’ 

(Lied 559). Ik
 heb dit lie

d nooit willen zingen en bij 

ons in de parochie doen we dat ook niet. W
el merk 

ik dat ik steeds meer begrip heb voor deze tekst. 

Hoe ouder je wordt, hoe meer je jezelf bewust wordt 

van de waanzin die er in de wereld voortgaat. M
aar 

door in dit lie
d dit zo letterlijk te verwoorden als 

o-antifonen op de melodie van het prachtige ‘Veni 

Emmanuel’ maakt dat ik het ongemakkelijke gevoel 

krijg dat het zinloos zou zijn om advent te vieren en 

het kerstfeest. De roep in de verzen om datgene te 

verlichten waaronder de mens lijdt, voelt als een roep 

in de leegte.

Ik krijg nog weleens de indruk dat mensen steeds 

negatiever worden. Het valt m
ij op dat de manier van 

het eigen standpunt inbrengen in kerk en samenle-

ving nogal eens een bozige toon heeft. Steeds vaker 

benadert men vanuit een negatieve sfeer allerhande 

zaken. Misschien past het wel bij een samenleving 

waarbij steeds meer mensen depressief zijn. Bij 

depressie kun je niet helder meer denken – en helaas 

spreek ik uit ervaring – waardoor alles wat er gebeurt 

een donker randje krijgt. Ik
 probeer mij eraan te 

ontworstelen en hoop dat anderen dat ook doen. 

Een negatieve houding roept im
mers weerstand op 

bij jezelf, m
aar ook bij anderen. Even een moment 

afstand nemen helpt dan om de scherpte van dingen 

weg te nemen en te zoeken naar een positieve insteek 

om een ontstaan probleem op te lossen, waarbij je 

verbinding zoekt met elkaar.

Biedt advent ons niet het juiste kader daarvoor? 

We gaan op weg naar het Licht en daarbij steken we 

telkens weer een kaarsje aan. We bidden God om 

bij ons te komen, weer midden in de gemeenschap, 

zoals God ook teruggebracht werd bij de weduwe van 

Sárefat (1 Koningen 17), waar we over lazen op de een 

na laatste zondag van het kerkelijk jaar. In
 dit verhaal 

zien we al een ommekeer van de afwezigheid van 

God, de droogte en hongersnood van een volk dat 

niet meer voor elkaar zorgt. De hoop wordt terugge-

bracht. Daar mogen we ons klaar voor maken. Dat 

doen we door te bezinnen in de adventstijd, maar ook 

door aandacht te besteden aan de schoonheid van het 

leven, bijvoorbeeld door het huis op te ruimen en te 

versieren, maar ook door samen te komen, thuis en 

in de vieringen. Door samen te delen van het goede. 

Door het begin van het kerkelijk jaar te markeren, 

geven we anderen en onszelf de kans te laten zien dat 

we ons klaar maken voor de komst van Jezus, God 

met ons.

Aan het einde van het lied van Barnard komt het 

toch nog goed. Er wordt om zegen gebeden voor een 

volk dat vrede wil. D
e roep om de belofte te zijn voor 

ons mensen draait de aanvankelijke stemming van 

het lied om. 

 
Ik wens u een goede advent!

Victor Scheijde

pastoor van Groningen, lid van de regio Fragath (Friesland, 

Arnhem, Groningen, Amersfo
ort, Twente en

 Hilversum)

SAPIENTIA

O eeuwige wijsheid, die uitgaat uit de 

mond des Allerhoogsten, die reikt tot 

de einden der aarde, even krachtig 

als lieflijk het al bestuurt: k
om ons 

onderrichten de weg van het inzicht. 

(Eerste 
O-antifoon uit het kerkboek 177)
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Bijna gaat het misten: de mensen bewegen

snel en onrustig in zichzelf verdiept;

het licht is traag, het houdt de stemmen tegen,

de wind hangt willoos in het grauw verschiet.

Wij raken langzaam los van alle dingen,

niets is er, dat ons nog verbergen kan,

wij zoeken overal herinneringen,

maar weten er de vruchteloosheid van,

tot alles uit ons hart is
 weggeslagen

en er niets over is, dat ons nog kent, -        
                        

                        
                        

 

dan, plotseling, begint een helder vragen,

voorzichtig eerst, wij zijn het licht ontwend,

maar onweerstaanbaar groeiend door de dagen,

zingend en stralend, - w
ant het is Advent!

Gabriël Smit,

in: Kerstgedichten,

Den Haag 1963

Als gedachte aan het begin van de tweede advents-

week wil ik u graag bovenstaand gedicht van de hand 

van Gabriël Smit (1910-1981) aanreiken. Hij werd in 

Utrecht geboren in een oud-katholiek gezin en was 

onder andere misdienaar in de Ste Gertrudis. Als 

volwassene stapte hij over naar de rooms-katholieke 

kerk. In die kerk hoopte hij een wijdere blik en meer 

openheid voor de cultuur en de schone kunsten in 

het algemeen te vinden, dan in de kerk van zijn jeugd. 

Op zijn twintigste verhuisde hij naar Hilversum, waar 

hij drie jaar later journalist bij de Gooi- en Eemlander 

werd. Later woonde hij in ‘s-Graveland en was daar 

politiek actief. Als dichter van religieuze poëzie 

(onder andere van een psalmberijming, 1952) genoot 

hij veel waardering. In 1962 kreeg hij de cultuurprijs 

van de gemeente Hilversum voor zijn oeuvre en in 

1970 de Marianne Philipprijs. Als gezang 615 is zijn 

lied ‘Gij zijt in
 glans verschenen’ in ons gezangboek 

opgenomen. 

pastoor Wietse van der Velde

BIJNA GAAT HET MISTEN
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Verblijd u in de Heer te allen tijd, 

dat zeg ik u: dat zeg ik u: verblijd u, 

verblijd u, want de Heer is zeer nabij,

de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.

Wees niet bezorgd, maar bid en smeek de Heer,

wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen,

want Hij brengt in uw ballingschap een keer,

zijn land, zijn erf, z
ijn stad heeft Hij gezegend.

Daarom, dank God, de vrede die Hij geeft

gaat alle redelijk verstand te boven,

Hij die uw harten in zijn hoede heeft

is goed, is God. Gij moet in Hem geloven.

 Willem Barnard

Evenals op de tweede zondag van de advent gaat ook 

het evangelie van de derde zondag over Johannes 

de Doper. De evangelist Lucas geeft daarin een 

samenvatting van de preken van deze Johannes, de 

voorloper van Jezus. Die gaat over de goede vruchten 

die wij in ons leven moeten voortbrengen, vruchten 

waaruit blijkt dat onze bekering, onze ommekeer 

naar God echt is. Toch wordt het karakter van deze 

zondag niet zozeer bepaald door de prediking van de 

voorloper Johannes, als wel door de blijde verwach-

ting van de komst van Hem, die Johannes aanwees: 

Jezus Messias. Midden in de advent breekt de witte 

feestkleur al door de paarse kleur van boete en inkeer 

heen. In sommige parochies is de litu
rgische kleur 

dan ook roze, om zo het feestelijke karakter van deze 

zondag aan te geven: het is al een beetje kerstfeest. 

De eerste en de tweede lezing van deze zondag 

roepen dan ook al in hun eerste woorden op tot 

jubel en blijdschap: De Heer is nabij! D
e traditionele 

inleidingszang, de introïtus, van deze zondag is ook 

ontleend aan één van deze twee lezingen (Filipp. 4, 

4-6):

Verblijdt u in den Heer te allen tijd
e,

ik zeg nog eens: Verblijdt u!

Laat het bekend zijn bij alle mensen

hoe vriendelijk gij zijt.

De Heer is nabij;

weest over niets bekommerd,

maar laat in alles uw verlangens

in bidden en smeken bij God bekend worden. 

(gezang 396 OKG)

KLEIN KERSTFEEST

Johannes de Doper -F
irenze, It

alië

>>>
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Een zomerrubriek, mede mogelijk gemaakt door de foto-expositie
 ‘Voel je vrij’ d

ie 

tot eind augustus in de kerk te zien is. E
én foto wordt uitgelicht en van commen-

taar voorzien. Deze week door Hans Jans:

Weg met alle wijzers van de klokken! Weg met rin
gtonen, belletjes en 

bliepjes die ons erop wijzen dat het ‘DE HOOGSTE TIJD IS’! Hoogste tijd
 

waarvoor? Om op te staan, om op te schieten, om ergens op tijd
 aan te 

komen, om naar bed te gaan, om het journaal aan te zetten, om dood te 

gaan. Weg met de wijzers. Van hogerhand moeten alle klokken worden 

aangepast. Een wijzerplaat zonder wijzers, alleen cijfers om zelf in
 te 

vullen. Meer dan genoeg. Ik bepaal zelf wel wanneer ik ergens naartoe ga 

en wanneer ik ergens weer verdwijn. Zomertijd
, wintertijd

? Opstaan bij 

licht of duisternis? WEG MET DE WIJZERS! - IK
 VOEL ME VRIJ! VOEL JE VRIJ!

Nieuwsbrief juli 2018-2
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Anders dan andere jaren werd er dit voorjaar 

geen bisdomdag georganiseerd, maar een 

bis  domavond. Alleen bedoeld voor kerkbe-

stuurders, pastores en synodalen. Samen met 

kerkmeester Martien was ik namens de parochie 

Hilversum van de partij.

De avond begon, afgezien van met een broodje, 

met een gezamenlijk avondgebed. Daarin werd 

de relativerende (toepasselijke) psalm ‘nisi 

dominus’ samen gezongen: ‘Als de Heer het huis 

niet bouwt, te
vergeefs zwoegen de bouwers’. 

Een bisdomavond alleen voor kerkbestuurders 

voelde toch even als een ‘verplichting’. Wat 

zouden we daar nu van kunnen ‘meenemen’? 

Dat hadden de organisatoren zichzelf ook 

afgevraagd. En daarom was er een programma, 

met een originele insteek. Met als start een leuke 

dialoog tussen pastoor Bernd Wallet (Utrecht) 

en pastoor Leonie van Straaten (Eindhoven) over 

inspiratie. Waarom doen we dit nou eigenlijk, 

er zijn deze avond / kerk besturen/ gelovig zijn? 

Ook werden we in groepjes aan het werk gezet 

met een paar prikkelende vragen:

- Wat bezielt je om kerkmeester te zijn?

- Wat gaat goed, waar loop je tegen aan?

- Hoe verloopt de samenwerking met de pastoor 

of deservitor?

Aan het eind van de avond werden de resultaten 

uit de groepjes geanalyseerd en samengevat 

door Remco Robinson (pastoor Middelburg): 

Besturen is leuk als dingen kloppen en lukken. 

Als er een flow zit in
 een bestuur. Als het een 

gemeenschap vooruit helpt. Lastig is het om 

mensen niet te overvragen (geldt zowel voor 

pastores als vrijwilligers). Communicatie is een 

uitdaging voor iedereen.

Naast dit al was er aandacht voor kwetsbare 

zaken die spelen op parochiegebied. Hoe kom 

je aan fondsen voor onder andere verbou-

wingen? Wie kan al omgaan met Scipio (het 

nieuwe leden administratiesysteem)? En kunnen 

parochies elkaar hiermee helpen? Het bleef niet 

alleen bij woorden; een aantal aanwezigen bood 

zich aan als vraagbaak voor andere parochies. 

De Aartsbisschop, die een aantal gesprekken 

had bijgewoond om uit eerste hand te horen wat 

praktijkervaringen zijn, verzorgde de afsluiting 

van de avond. Hij presenteerde de vergelijking 

tussen de ‘econoom’ uit de kloosterregel van 

Benedictus en de kerkmeester in een parochie. 

Een verrassend inkijkje. Een inspirerende én 

nuttige avond. Fijn! 

Namens het kerkbestuur,

Loes Berkhout, pastoraal medewerker
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BISDOMAVOND 2018: EN WAT ALS DE HEER ZIJN HUIS NIET BOUWT?

Nieuwjaar
Op nieuwjaarsdag vierden we met een beduidend 
kleiner aantal gelovigen de eerste eucharistie van het 
jaar 2019. De preek die ik die morgen hield, zal ik op 
verzoek van verschillende kerkgangers op de website 
laten publiceren. 

Die morgen waren Martien Camphuis en Loek 
Captijn sinds 00.00 uur niet meer in functie als 
kerkbestuursleden. Per zelfde moment heeft de 
Aartsbisschop van Utrecht tot kerkbestuursleden 
benoemd: Laurette van Geene, Titia van der Heijden-
Folkers, Marieus Mulder, Dio van Maaren en Rachel 
Kinneging. Tot op heden is er echter niemand 
gevonden die de functie van penningmeester wil 
vervullen. Omdat deze belangrijke post niet onver-
vuld kan blijven – zodat er geen ‘shutdown’ als in de 
Verenigde Staten hoeft te ontstaan – is besloten dat 
Dio van Maaren die functie zal bekleden tot er in een 
andere oplossing is voorzien. 

In de eucharistieviering van Epifanie op 6 januari 
zullen wij van de scheidende bestuursleden afscheid 
nemen en de nieuwe aan u presenteren. Om alvast 
teleurstelling te voorkomen: er zullen nog geen 
aktes namens de Aartsbisschop worden uitgereikt. 
De reden hiervoor is dat het Bisschoppelijk Bureau 
door werkdruk, ziekte en vakantie ze nog niet kan 
produceren. Maar dat betekent niet dat wij zondag de 

scheidende en aantredende kerkbestuursleden niet 
kunnen bedanken voor het feit dat zij zich op velerlei 
manieren met een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor onze parochie in verleden en toekomst voor onze 
parochie willen inzetten.

Voor Elly Bruining-Klören in Gooizicht was het 
vlak voor kerst een moeilijk te aanvaarden bericht, 
dat de artsen van mening waren dat zij niet meer naar 
haar eigen woning kan terugkeren. Op dit moment is 
nog niet bekend in welk verzorgingshuis zij zal gaan 
wonen.

De Akker
In de dagen voor kerst werd het ook duidelijk dat 
zowel de King Arthurgroep als het Christelijk 
Spiritueel Centrum afzien van de plannen om de 
Akker te gaan gebruiken voor hun doelstellingen. 
Bedie organisaties hebben alternatieve ruimte 
gevonden die hun beter paste. Het kerkbestuur zal 
dus in het nieuwe jaar onverdroten op zoek moeten 
gaan naar een nieuwe invulling van het gebruik van 
De Akker, zoals de ideeën daarover in ons parochie-
plan staan. 

Hartelijke groet,
Wietse van der Velde, pastoor

Lieve mensen, 
Alweer een dienst met een meditatief karakter op 13 
januari. Dan vieren we de doop van Jezus in de Jordaan. 
Maar dat doen we op net wat andere manier. Wat zegt het 
óns nu eigenlijk dat wij gedoopt zijn? Maakt ons dat tot 
‘andere’ mensen? Hoe dan? Graag denk ik daar met u/ 
jullie over na.

Loes Berkhout

De redactie van de Vitus digi-nieuwsbrief 
heeft besloten om de verschijningsfre-
quentie van deze digi-nieuwsbrief te ver-
lagen van een keer per week naar een keer 
per twee weken. De druk op redactie en de 
leveranciers van de bijdragen werd toch 
wat te groot, dus hopen we het met deze 
maatregel iets in te perken. Mocht er reden 
zijn om nieuws sneller bij u te brengen, dan 
zullen we dat zeker doen in ad-hoc edities.

De redactie

GEDOOPT

IETS MINDER VAAK...

>>>



Na de viering op zondag 6 januari bent u van harte welkom bij de feestelijke nieuwjaarslunch in De 
Akker. Heeft u zich nog niet aangemeld? Nu meteen doen via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl! 

14 januari om 20.00 komen de werktafels weer bij elkaar in de Akker. Over vieren, missionair-zijn, com-
municatie, groene kerk-zijn, oecumene en voor het eerst ook met een ‘kerkbestuur-nieuwe-stijl-tafel’. 
Benieuwd hoe chaotisch-georganiseerd het eraan toe kan gaan, als we samen werken om de parochie 
verder tot leven te brengen? Kom dan en praat mee, doe mee, plan mee! 

Het lijkt nog ver weg, maar het is weer zomervakantie voor je het weet. Tijd om nu in actie te komen en 
de website op te zoeken van ok-jeugdkampen. Op www.okjeugdkampen.nl lees je alles over het land-
kamp, zeilkamp en zak en nog veel meer. En klik meteen die foto’s en filmpjes aan, kom je al lekker in 
vakantiestemming!

MEMO: NIEUWJAARSLUNCH!

EN DAN WEER: AAN HET WERK!

MAAR PLAN ALVAST VAKANTIE: MET DE OK-JEUGDKAMPEN
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Oud-katholieke parochie St. Vitus
Hilversum
6 januari 2019

Beste parochiaan van de St. Vitusparochie,

Ja, het is weer die tijd van het jaar... Zoals iedere januari ontvangt u ook nu een brief met het verzoek om 
mee te doen aan de actie Kerkbalans. Om geld vragen blij�  altijd een wat heikel punt, maar onze parochie 
hee�  uw bijdrage meer dan nodig om alles te kunnen blijven uitvoeren wat we doen en wat we nog willen 
gaan doen.

We hebben het afgelopen jaar met elkaar een begin gemaakt met het geven van een nieuwe stimulans aan 
onze parochie. Naast de eet- en viermomenten op zondagavond is er een pastoraal team gevormd, zijn 
gespreksgroepen nieuw leven ingeblazen, is er een buurtfeest georganiseerd en zijn er activiteiten geweest 
rondom het thema: ‘hoe weet je dat nou?’ En er zijn nog veel meer plannen te realiseren vanuit de nieuwe  
aanpak. U wordt hier tijdens gemeentevergaderingen én door de regelmatig verschijnende ‘digi-nieuwsbrie-
ven’ (ook nieuw!) steeds over geïnformeerd. Er is een coördinator voor de nieuwe plannen aangesteld en al 
met al kunnen we concluderen dat onze parochie � ink in beweging aan het komen is. Hoe klein we ook zijn, 
we proberen met enthousiasme en bevlogenheid met elkaar het Evangelie te leven; voor onszelf en voor 
onze omgeving. Eens in de 14 dagen wordt er op maandagavond aan de plannen verder gewerkt. (En u bent 
van harte welkom om mee te denken en te doen)

Gelukkig kost niet alles geld: veel van ons kerk-zijn wordt mogelijk gemaakt door grote inzet van de vrij-
willigers in onze parochie en dat is een groot goed. Maar veel andere zaken kosten wel geld. Geld dat niet 
zomaar komt aanwaaien. Daarom deze jaarlijkse actie Kerkbalans: samen onze parochiegemeenschap ook 
� nancieel mogelijk maken. Het gaat daarbij om alles wat we doen, niet alleen om de nieuwe plannen; ook 
de ‘gewone’ vieringen op zondag, de catechese, de gespreksavonden, de kinderkerstvieringen, het salaris 
van onze pastoor en pastoraal werker, de organist en het koor, de open kerk, de kinderkerk, het onderhoud 
van kerkgebouw, Akker en pastorie, de verwarming, de bloemengroep en onze bijdrage aan de landelijke 
kerk... We hopen dan ook van harte op uw ruimhartige bijdrage en we durven u zelfs te vragen om, als het 
maar enigszins mogelijk is, uw bijdrage voor dit komende jaar te verhogen. 

U vindt bij deze brief een antwoordkaart, waarop u uw toezegging kunt doen. Het is daarmee aan u om aan 
te geven welk bedrag u in welke termijnen wilt bijdragen. Als kerkbestuur weten we op die manier wat we 
dit jaar aan inkomsten te verwachten hebben. Het zou prachtig zijn als we met de collecte tijdens de viering 
van Maria Lichtmis (27 januari) de kaarten ingevuld in de mandjes naar het altaar kunnen brengen. Mocht u 
dat niet lukken, lever het dan in tijdens een andere viering of stuur de ingevulde kaart op naar: 
Penningmeester OK St. Vitusparochie
Kamerlingh Onnesweg 167
1223 JE Hilversum
U kunt uw toezegging ook per email versturen aan penningmeester@stvitus.nl. Vanaf volgende week zal 
ook een link op de website voor dat doel actief zijn. Zie: www.stvitus.nl.

We rekenen er vervolgens op dat u zelf uw toezegging nakomt in de maanden die u op de kaart hee�  aange-
kruist. Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt storten is NL45 INGB 0658444522 t.n.v. ‘Kerkbe-
stuur oud-katholieke parochie St. Vitus, Hilversum’.

Opdat de parochie mag bloeien!
Met vriendelijke groet, namens het gehele kerkbestuur,

Wietse van der Velde, pastoor 
Dio van Maaren, penningmeester a.i.

Antwoordkaart 
kerkelijke bijdrage

Oud-katholieke parochie 
St. Vitus Hilversum

Mijn toezegging voor 2019 bedraagt: €     
(In 2018 was mijn bijdrage: €                    )

Ik betaal mijn bijdrage in    termijn(en) in de 
hieronder aangekruiste maanden:

Ik heb toegezegd een bijdrage van  
€     te 
zullen doen aan de oud-katholieke 
parochie St. Vitus te Hilversum, te 
voldoen in   termijn(en), per 

Op bankrekening
NL45 INGB 0658444522
tnv. kerkbestuur oud-katholieke 
parochie St. Vitus, Hilversum

Ik betaal via
ING bank
Andere bank
Anders, nl:

   

ING bank
Andere bank
   

Datum      Handtekening    

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun
Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Strookje om zelf te bewaren

Deze kaart bij voorkeur inleveren tijdens de collecte van 27 januari (zie ook de begeleidende brief)

Pastoraat

Verwarming

Onderhoud

Kaarsen

Catechese

Kerstplein

Parochieblad

Een dezer dagen krijgt u weer die brief met de vraag om uw geldelijke 
bijdrage aan de parochie. Die brief die u oproept gul te zijn, omdat de 
parochie niet van de wind kan bestaan. De brief waarvan je zou zeggen 
dat je hem liever niet kreeg... 

Maar toch is dat niet helemaal waar. Want het beantwoorden van die 
brief kan ook een mooi teken van betrokkenheid zijn. Omdat we het 
samen moeten doen, parochie-zijn. Mocht u hem om een of andere reden 
niet ontvangen: laat het ons weten; we sturen hem graag na:  
kerkbestuur@stvitus.nl
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KOMENDE ZONDAG,  6 JANUARI
10.00 uur: eucharistieviering

Epifanie, de openbaring van 
onze Heer Jezus Christus aan de volken

Voorganger: pastoor Wietse van der Velde
Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6 door Marieus Mulder
Tweede lezing: Efeziërs 3, 1-12 door Marijke Schoorl
Evangelie: Matteüs 2, 1-12
Voorbeden: Nienke Nieuwenhuizen
Extra collecte: Oecumenisch werk

ZONDAG 13 JANUARI
10.00 uur meditatieve viering van schrift en gebed

Eerste zondag na Epifanie
De doop van de Heer in de Jordaan

Voorganger: Loes Berkhout
Eerste lezing: Jesaja 40, 1-5 en 9-11 
door Piet van Vledder
Evangelie: Lucas 3, 15-16 en 21-22
Voorbeden: nog onbekend

COLOFON:
Redactie: Ingeborg Hendriks, Elly de Gans, Inge van Maaren, Marieus Mulder, Dio van 
Maaren. Redactieadres: redactie@stvitus.nl. Kopijsluiting: 16 januari 2019, 12:00 uur. De 
volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 18 januari 2019

AGENDA:
Zaterdag 5 januari: 13.00 u. Open kerk
Zaterdag 5 januari: 19.30 u. Kaartavond
Zondag 6 januari: 11.30 u. Nieuwjaarsontmoeting en -lunch* 
Zondag 6 januari:  Toneelrepetitie
Zondag 6 januari: 16.00 u. Nieuwjaarsvesper en -ontmoeting in de 
  Ste. Gertrudis te Utrecht
Woensdag 9 januari: 09.45 u. Gesproken eucharistieviering
Woensdag 9 januari: 10.30-12.00 u. Open kerk voor gesprek en gebed
Woensdag 9 januari: 10.30 u. Liturgiecommissie
Woensdag 9 januari: 20.00 u. Koorrepetitie
Donderdag 10 januari: 20.00 u. Redactie Vitus-overleg
Maandag 14 januari: 19.30 u. Gesprekskring Almere
Maandag 14 januari: 20.00 u. Werktafels

EN ALVAST:
Zondag 20 januari: 18.15 u. Aan Tafel & Meer*
Maandag 21 januari: 19.00 u. Bijeenkomst rapport vernieuwing structuur OKKN 
Dinsdag 22 januari: 14.00 u. Gesprekskring Hilversum
Donderdag 28 februari: 20.00 u. Vita Nuova-toneel: Alweer vals alarm
Vrijdag 1 maart: 20.00 u. Vita Nuova-toneel: Alweer vals alarm

* Graag opgeven voor de maaltijd vóór vrijdag 18 januari, 17.00 uur  via maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl

EXTRA COLLECTE JANUARI
Voor oud-katholieken is de kerk niet een wereldwijde uniforme eenheid, maar eerder een netwerk van 
lokale kerken. Die kunnen op verschillende punten van elkaar verschillen, maar blijven toch met elkaar 
in gemeenschap staan. En zo kan het een vreugde zijn om je eigen geloof in de ontmoeting met iemand 
van een andere kerk te verdiepen en te verrijken. Het oecumenische werk waarbij onze kerk op verschil-
lende niveaus en manieren betrokken is, bouwt aan deze ontmoetingen en daarmee aan de eenheid van 
de kerk. Voor dit werk vraagt het Collegiaal Bestuur in deze maand in een extra collecte uw financiële 
bijdrage.

mailto:redactie@stvitus.nl
mailto:maaltijdaanhetmelkpad@stvitus.nl
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DAG FEEST BIJZONDER VOORGANGER ORGANIST
OPEN KERK 
(zaterdag)

BLOEMEN KOSTER
AFKONDI-
GINGEN

DEURWACHT KOFFIE 1e LEZING 2e LEZING VOORBEDEN

1-jan Naamgeving 11.00 uur, wierook W vd Velde Gerard nvt Alice wie kan Maarten Mariëtte S. Mariëtte S. 

6-jan Epifanie/Driekoningen wierook W vd Velde Bob Monique Ingeborg Margreet Alice Dio Karen Marijke Marieus Marijke Nienke

13-jan Epifanie  1
wierook, dienst van 

S&G
L. Berkhout Jan Dio Gonny, Iris Alice Marieus Laurette Monique Timo Piet nvt gezang?

20-jan Epifanie 2
oec.dienst 9.30 in OLV-

kerk
W vd Velde Inge

27-jan Opdracht van de Heer wierook W vd Velde Gerard Benne Gery, Yvonne Belinda Titia Aad Gery Karen Susan Jan Maghalie

3-feb Epfanie 4 W vd Velde Gerard Luuk en Corrie Christi, Marc Belinda Rachel Keimpe Piet Marijke Hans Alice Dio

10-feb Epifanie 5 M. Ridder Gerard Elly Anneke, Ingeborg Martien Laurette Henny Monique Timo Henny P. Maghalie Martien

17-feb Epifanie 6 W vd Velde Gerard Ingeborg Gonny, Iris Ingeborg Alice Belinda Herman Annemarie Marijn Laurette Inge

24-feb H. Mattias, apostel wierook W vd Velde Gerard Gery Marc, Yvonne Gery Marieus Hans Karen Piet Ingeborg Marijke Laurette

3-mrt Epifanie 8 W vd Velde Gerard Aad + Inge Ingeborg Margreet Rachel Dio Gery Marijke Annemarie Loek Mariëtte S.

06-mrt Aswoensdag wierook W vd Velde nvt Margreet Laurette Iris Alice Dio

10-mrt Vasten 1 W vd Velde Bob Dio lit.schikking Alice Laurette Inge Monique Timo Mariëtte H. Jan Keimpe

17-mrt Vasten 2 W vd Velde Gerard Benne Alice Alice Henny Herman Annemarie Aad Gery Wietse

24-mrt Vasten 3 N. Schoorl Jan Annemarie Belinda Marieus Hans Karen Gery Marieus Rob ?

31-mrt Vasten 4 W vd Velde Jan Inge Belinda Rachel Dio Marijke Piet Susan Martien Nienke

7-apr Vasten 5 ? Gerard Monique Martien Marieus Inge Monique Timo Piet Henny P. Martien

14-apr Palmzondag wierook W vd Velde Gerard Dio Margreet Dio Belinda Herman Annemarie Christi Alice + Marijn Dio

18-apr Witte Donderdag wierook W vd Velde Gerard nvt Margreet Titia Laurette Hans Laurette Maghalie

Kruisweg W vd Velde nvt Belinda nvt

19-apr Goede Vrijdag wierook W vd Velde Bob nvt Belinda Laurette Hans Annemarie
Ingeborg, Loek, 

Maghalie
Wietse

20-apr Kinderpaasnacht wierook W vd Velde nvt Allen kikerk

20-apr Paaswake wierook W vd Velde Bob nvt Allen Alice Henny Marieus, Aad,
Mariëtte H., Martien Henny P. Inge

21-apr Pasen wierook W vd Velde Gerard Elly Gonny, Iris, Yvonne Allen Rachel Dio Piet Karen Iris Marijke Laurette

28-apr Pasen 2 wierook B. Wallet Jan Luuk en Corrie Ingeborg Alice Marieus Gery Gery Marijke Piet Marijn Mariëtte S

5-mei Pasen 3 wierook W vd Velde Gerard Benne Gery, Marc Alice Dio Aad Monique Timo Loek Alice Martien

12-mei Pasen 4 wierook J. Vercammen Bob Ingeborg Gonny, Ingeborg Ingeborg Titia Inge Herman Annemarie Annemarie Martien Nienke

19-mei Pasen 5 wierook W vd Velde Gerard Inge Iris, Yvonne Margreet Laurette Laurette Gery Piet Ingeborg Laurette Dio

26-mei Pasen 6 wierook W vd Velde Jan Dio Gonny, Marc Belinda Alice Inge Karen Marijke Gery Henny P. Wietse

30-mei Hemelvaart vd Heer wierook W vd Velde Gerard nvt Belinda ? Henny

2-jun Pasen 7 wierook Gerard Annemarie Iris, Yvonne Ingeborg Rachel Keimpe Monique Timo Alice Marijn gezang?

9-jun Pinksteren wierook Gerard Aad + Inge Christi, Marc Alice Titia Belinda Herman Annemarie Loek Laurette Nienke

16-jun
Vitus, gedachtenis 

Driev.
wierook Bob Dio Anneke, Ingeborg Alice Marieus Hans Karen Marijke Christi Mariëtte H. Martien

23-jun Pinksteren 3 Jan Inge Gonny, Yvonne Martien Dio Dio Piet Karen Piet Marieus Dio

30-jun Pinksteren 4 Jan Elly Marc, Ingeborg Margreet Laurette Laurette Monique Timo Hans Marijke Mariëtte S.

OKK St. Vitus - Rooster van vieringen en inzet t/m 30-06-2019


